
Welkom in de Hoeksche Waard 
 

Tusse Maes en brêêje strôôme waoter 

Waer wolleke jaoge langs de lucht 

Leg te Hoeksche Waerd, ôôñs stukkie aerde 

Waer poldergrond naer errebaid roikt en zucht 

 

Een streek van daike, stoer en standvasteg 

Van mêête, toine, bloeiend land en koeie in de wai 

Hier leve meñse eerlek, aigezinneg, krachteg 

Met allebai de voete steveg in de klai 

 

Veertien durrepe draege saome ôôñs verhaol 

Ieder mit een aige tôôn, een aige taol 

Van Baierland, broisend en vol leve 

Tot Nieuw-Baierland, waer of ta je rust ken beleve 

 

’s-Graevendêêl mit hart vol historie 

Persil mit een landelek gezicht 

Op de Noord klinke ouwe verhaole 

En De Korendaik straolt in ’t ochendlicht 

 

Puttersoek, bekend van soikerbiete 

M’s dam bekend vanwege z’n mellekfebriek 

Durrepe waer ovvie van veul dinge ken geniete 

Al dan niet begelaid deur romantiek 

 

Meseereland rommeton in ’t waoter 

Waer de Binnemaes schittert in de zon 

Klezwaol, mit grôôshaid en saomhoreghaid 

Waer ze mekaor vinge en niemand allêên begon 

 

De Maes bewaort de stilte van de rinkinke 

De Boiteslois leeft mit de haove an z’n zai 

Strien, raik an cultuur en herinneringe 

D’n Histert: Saomhoreghaid hoort ’t er daer bai 

 

En ok de buurtschappe, zevenenderteg in getal 

Geve ’t landschap een aparte sfeer 

Van klaine gehuchte tot kronkelende wege 

Straole de roimte en rust oit van weleer 

 

Hêêl veul succes, mit waishaid en kracht  

In dut gebied dat leeft, aosemt en lacht  

Daddu mag vinge wat ôôñs hier allemael zint  

In de Hoeksche Waerd, waer of dat al ’t goeie begint 


